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12 februari 2026 

 

AGENDA: 

*23 febr. t/m 1 maart  
Voorjaarsvakantie 

 

*Maandag 2 maart  
Leerlingen vrij 

 

*Woensdag 1 april  

Kledingbeurs 

 

*Donderdag 2 april 
Paasviering 

 

*Vrijdag 3 t/m 
maandag 6 april  
Goede vrijdag en 
Pasen 

BIJLAGE: 
*Inschrijfformulier 
Sportfever 
 
 
 
Koningin Emmaschool 
Roerdompplein 19 
2025 CS Haarlem 
023-5370413 
 

Emma Nieuws 

Beste ouders/verzorgers, 
 
De afgelopen periode zijn op school de Cito-toetsen afgenomen. 
Onze leerlingen hebben daarbij hard gewerkt en we zijn trots op 
hun inzet. 
 
Tijdens de studiemiddag heeft het team de resultaten 
gezamenlijk geanalyseerd.  
We hebben gekeken naar wat de gegevens ons vertellen over de 
ontwikkeling van de groepen en waar we de komende periode 
onze onderwijsaccenten willen leggen. Zo blijven we ons 
onderwijs steeds verder verbeteren. 
 
Vandaag gaan de rapporten mee naar huis. Dat is altijd een mooi 
moment om samen stil te staan bij hoe het gaat. Komende week 
vinden de ouder- kindgesprekken plaats, waarin we met elkaar 
terugkijken en vooruitblikken. 
 
Daarna begint de vakantietijd. Een periode om even tot rust te 
komen en nieuwe energie op te doen. 
 
We wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe. 
 
        

Linda en Vanessa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dit schooljaar zijn wij gestart met de nieuwe taal- en spellingmethode Staal 2.  

Deze methode sluit beter aan bij de huidige kerndoelen en stelt hogere eisen aan de beheersing 

van leerstof. 

Mogelijk heeft u op het rapport gezien dat de toetsresultaten voor taal en/of spelling lager zijn 

dan u gewend bent. Graag lichten wij toe hoe dit komt. 

De lagere scores hangen samen met: 

• Strengere toetsnormering binnen Staal 2. De lat ligt hoger dan bij de vorige methode. 

• Nieuwe categorieregels en beoordelingscriteria die leerlingen zich nog eigen moeten 

maken. Deze regels worden gedurende het schooljaar verder ingeoefend en verdiept. 

Dit betekent niet automatisch dat uw kind de leerstof minder goed beheerst. Het vraagt vooral 

tijd om te wennen aan de nieuwe manier van toetsen en beoordelen. In de komende periode 

blijven wij hier gericht mee oefenen, zodat de leerlingen vertrouwd raken met de nieuwe aanpak. 

Heeft u vragen naar aanleiding van het rapport, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de 

leerkracht van uw kind. 

De Emmabeurs komt er weer aan! 

Op woensdag 1 april 2026 is het zover: de gymzaal verandert weer in een bruisende winkel vol 

tweedehands kinderkleding, speelgoed en boeken. De Emmabeurs geeft spullen een tweede 

leven, levert mooie koopjes op én draagt bij aan duurzaamheid en het schoolleven. Van de 

opbrengst gaat 70% terug naar de inbrenger, 30% naar de Koningin Emmaschool. Overgebleven 

spullen doneren we aan de kledingbank IJmond, de Speelgoedbank Haarlem en natuurlijk ook 

aan de school zelf. 

Om de beurs mogelijk te maken, hebben we vrijwilligers nodig. Iedereen is welkom om mee te 

helpen: ouders, familie, buren en vrienden! 

We zoeken mensen voor verschillende momenten: 

07.30 – 08.30: spullen van de zolder halen en het podium in de gymzaal opbouwen. 

08.30 – 12.15: uitpakken en samen de winkel inrichten. 

18.30 – 20.30: toezicht houden in de winkel of achter de kassa meehelpen. 

20.30 – 22.00: opruimen, sorteren en de gymzaal weer leegmaken. 

Waarom meedoen? Omdat het gezellig is, je nieuwe mensen ontmoet, samen iets moois neerzet 

en écht verschil maakt voor school en buurt. 

Wil je erbij zijn? Geef je snel op bij Michèlle, Jolanda en Jantine via kledingbeurs@kon-

emmaschool.nl en houd instagram @emmabeurs_haarlem in de gaten voor alle updates. 

Samen maken we er een fantastische beurs van! 

 

 



 

 

 

 
 

 

Namens de cultuurcommissie de vraag: 

Heeft u closetrollen, eierdozen en kleine 

doosjes om te knutselen? Daar maakt u 

ons heel blij mee. Wilt u het meegeven 

aan uw kind? Alvast dank! 

 

 

 

Heeft u interesse in de BSO 

van Sportfever?  

In de bijlage vindt u een 

inschrijfformulier. 

Een bijzonder bezoek van oud-leerlingen 
 
Enige tijd geleden kregen we een bijzonder verzoek: drie oud-leerlingen wilden graag een 
rondleiding door onze school. Zij zijn inmiddels tussen de 77 en 84 jaar oud, en gezien het feit dat 
onze school in 1939 is opgericht, mogen we gerust spreken van één van de allereerste lichtingen 
van de Emma. 
 
Vanaf het moment dat Leo, zijn zussen en zijn vrouw binnenstapten, kwamen de herinneringen al 
los. Het gezin woonde aan de Vondelweg en met zoveel broers en zussen zat bijna het hele gezin 
op de Emma. Tijdens de rondleiding wezen ze moeiteloos allerlei herkenningspunten aan. Zo hing 
er vroeger naast de pilaar — waar nu de tekening van Koningin Emma hangt — een grote klok. 
Wanneer je jarig was, mocht je onder die klok gaan staan en gaf de directeur je persoonlijk een 
hand. De directeur in die tijd was meneer De Zeeuw. Het oude bordje met zijn spreekuren hangt 
nog steeds op de plantenbak naast de ruimte van Luuk. 
 
Ook herinnerden ze zich het grote aquarium dat halverwege de trap bij de ingang stond. De 
jaarlijkse groepsfoto’s werden vroeger gemaakt op het grasveld voor de school, zodat de Emma 
steeds het decor vormde. Een idee dat misschien ooit nog eens terugkeert. 
 
Op zondag werd de ‘zondagsschool’ in het gebouw gehouden. De oudste broer had daar vaak geen 
zin in en verstopte zich dan in de bosjes rond het plein. Eén van de zussen vertelde dat zij eens te 
laat kwam omdat “de afwas nog niet klaar was”. Als straf moest ze het Oude én Nieuwe Testament 
uit haar hoofd leren — iets wat ze volgens de rest van de familie tot op de dag van vandaag nog 
altijd kan opdreunen. Ook hadden ze een vage herinnering dat een van de broertjes ooit in de 
gymzaal werd gedoopt. 
 
Leo wist zijn straffen nog goed te benoemen. Hij kon zelfs exact aanwijzen waar in lokaal Geel de 
hoek stond waar hij moest staan. Een andere veelgebruikte straf was nablijven en strafregels 
schrijven. Maar het meest bijzondere — en voor ons bijna niet voor te stellen — was de straf 
waarbij je tussen de deuren van twee lokalen werd gezet. Een ruimte van ongeveer 30 centimeter 
breed. Leo wilde dat graag nog eens nadoen, maar zoals op de foto verderop in de Nieuwsbrief te 
zien is… tegenwoordig past dat écht niet meer! 
 
Het was een ontzettend waardevolle ontmoeting vol prachtige verhalen over de geschiedenis van 
onze school. We hebben genoten van hun herinneringen en het was bijzonder om te zien hoeveel 
warmte en verbondenheid deze oud-leerlingen nog steeds voelen met “hun” Emma. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   


