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Datum: 16 oktober 

 

Agenda: 

17 oktober – Schoolreis 
groepen 1 t/m 4 

20 t/m 24 oktober - 
Herfstvakantie 

 

 

 

Bijlagen: 

 

 

 

 

 

Koningin Emmaschool 
Roerdompplein 19 
2025 CS Haarlem 
023-5370413 
 

 

 

 

 

 

 

Emma Nieuws 

De afgelopen twee weken hebben we genoten van allerlei 

mooie en leerzame activiteiten op school. Ze opende we 

samen de Kinderboekenweek met een feestelijke dans op 

het plein. Groep 8 heeft vorige week een fantastisch kamp 

gehad op Texel – vol avontuur, groepsbuilding en vooral 

onvergetelijke herinneringen. Ondertussen zijn de 

kleuters bij het verhalenhuis én de bibliotheek geweest. 

 

Ook voor de groepen 7 stond er iets bijzonders op het 

programma; een echte Olympische dag, waarbij 

sportiviteit en samenwerken centraal stonden. En morgen 

is het de beurt aan de onderbouw; zij gaan op schoolreis 

naar Dierenpark Hoenderdael. Een mooie start van de 

vakantie.  

 

Ook zijn in de afgelopen twee weken weer een grote 

groep met stagiaires gestart in diverse groepen. Als 

school vinden wij het erg belangrijk om een goede 

opleidingsplek te zijn voor stagiairs; dit zijn de 

leerkrachten van de toekomst. Door de praktijkdagen bij 

ons op school krijgen zij de kans om met én van ons te 

leren zodat zij over een paar jaar een goede basis hebben 

voor hun eigen groep.  

En daarnaast vinden wij het natuurlijk ook interessant om 

van hen te leren welke nieuwe dingen zij van de PABO 

meekrijgen. Deze stagiaires worden begeleid door de 

vaste leerkracht van de groep maar ook door juf Irma, die 

speciaal voor hen 1 dag in de week bij ons op school 

aanwezig is.  

 

Tot slot hebben we via een aantal ouders de vraag gehad 

hoe het met meester Luuk is. Zijn operatie is geslaagd en 

hij is aan zijn herstel begonnen. Zodra zijn herstel het 

toelaat, zal hij zeker weer aanwezig zijn op school.  

Fijne vakantie en tot over een week. Vanessa en Linda 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Welke handige ouder kan dit kleuterfietsje repareren? 
Graag een berichtje naar esther.vanderwerff@twijs.nl 
Onze dank is groot! 

Kinderboekenweek 2025 “Vol avontuur! “  

Vanaf 1 t/m 12 oktober vond de Kinderboekenweek plaats. Ook op de Koningin Emmaschool 

hebben we hier veel aandacht besteed in de groepen. De Kinderboekenweek werd gestart met 

een spectaculaire opening op het voorplein. Onder begeleiding van juf Cindy en juf Tippi zongen 

en dansten alle kinderen het lied “Vol avontuur”. Tijdens de Kinderboekenweek werd er extra 

veel gelezen. Op het moment dat juf Linda door de school liep en de bel liet klinken, wisten de 

kinderen dat er 10 minuten extra gelezen ging worden. Er werden boekpresentaties gegeven, in 

de klas leescafé ’s georganiseerd en er werd voorgelezen door de leerlingen van de hogere 

groepen bij de kleuters. Op het voorplein was er een heuse boekenmarkt te vinden, waarbij 

leerlingen leesboeken verkochten voor een klein prijsje. Fijn dat er zoveel animo voor was! 

 

mailto:esther.vanderwerff@twijs.nl


 

 

 

 

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je zorgtoeslag opent deuren 

Goed nieuws. Gezinnen met een 

Haarlempas/Zandvoortpas konden al een vergoeding 

krijgen voor een sport of cultuur club, een laptop of een 

fiets voor hun kind(eren). Vanaf dit jaar kunnen ook 

gezinnen die alleen zorgtoeslag ontvangen van de 

Belastingdienst deze dingen aanvragen! Doe zelf een 

aanvraag voor je kind(eren) 

op www.samenvoorallekinderen.nl/doe-een-

aanvraag/ of vraag hulp op school aan: directeur@kon-

emmaschool.nl  Heb je vragen? Mail naar 

info@leergeldhaarlemzandvoort.nl 

 

 

Buurtgezinnen oproep - Versterking gezocht voor een  kleine sfeermaker! 

Bij Buurtgezinnen koppelen we gezinnen die wel wat extra steun kunnen gebruiken aan 

een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen de kinderen wat extra aandacht en worden de ouders 

even ontlast.  

Voor een open en sociale jongen (6) zoeken we een warm gezin waar hij af en toe welkom is. 

Stel je voor: je bent alleenstaande ouder en moet alles zelf organiseren. Dan is een poule van 

mensen om je heen onmisbaar, voor jezelf én je kind. Het geeft rust en een veilig gevoel. Deze 

moeder is een sterke vrouw die bewust en sociaal in het leven staat. Ze werkt, doet 

vrijwilligerswerk en zorgt vol liefde voor haar gezin. Het gaat goed met haar ondanks haar 

chronische ziekte. Het is nu wel tijd dat ook zij steun mag ontvangen op de momenten dat het 

nodig is. 

Dit vrolijke mannetje maakt makkelijk contact en is nu al een echte sfeermaker. Hij speelt graag 

buiten maar houdt ook van lekker binnen tekenen. Meisjes en jongens, jong en oud, hij is een 

echte allemansvriend. 

We zoeken een gezin waar deze jongen ongeveer twee keer per maand een dagdeel welkom is. 

Kunnen jullie misschien iets voor hem betekenen?  

Neem dan contact op met Claire Bos - Coördinator Buurtgezinnen  

in Haarlem via T 06-10879850 of E claire@buurtgezinnen.nl.  

Voor meer informatie over Buurtgezinnen, bekijk onze site www.buurtgezinnen.nl  

 

http://www.samenvoorallekinderen.nl/doe-een-aanvraag/
http://www.samenvoorallekinderen.nl/doe-een-aanvraag/
mailto:directeur@kon-emmaschool.nl
mailto:directeur@kon-emmaschool.nl
mailto:info@leergeldhaarlemzandvoort.nl
mailto:claire@buurtgezinnen.nl
http://www.buurtgezinnen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week van de Pleegzorg 

Van 29 oktober t/m 5 november staat Haarlem in het teken van de Week van de 

Pleegzorg. Kom tijdens deze week naar de foto-expositie ‘Mag ik dan bij jou’ en maak met 

ons een reis door de ontwikkeling van pleegzorg in Haarlem en Nederland: van oude 

weeshuizen tot de vele vormen van pleegzorg van nu! De expositie is in het Frans Hals 

museum, locatie Hal, en is dagelijks gratis te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. 

Op dinsdag 4 november ben je daarnaast welkom in Theater de Liefde voor een bijzondere 

verhalenvoorstelling. Een pleegkind, moeder en pleegmoeder delen hun levensverhaal live 

op het podium. Singer-songwriter Noraly Hendriks begeleidt de avond muzikaal. De 

voorstelling is gratis bij te wonen. Informatie en aanmelding: pleegzorg-verhalen.nl. 

Kom luisteren, kijken en ervaren wat pleegzorg betekent en hoe jij verschil kunt maken. 

  

 

De groepen 6 hebben vandaag hun eigen aflevering  

van de “Oude maar Gouden Podcast” opgenomen.  

Bij het maken van deze podcast zijn ze op onderzoek  

gegaan in de 17e eeuw van de Nederlandse  

geschiedenis. Als echte professionals zaten ze in de  

studio! 

 

https://pleegzorg-verhalen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympische dag 

Wat een sportieve dag was het vrijdag 10 oktober! Met beide groepen 7 gingen we naar het 

Pim Mulier sportpark voor een geweldige Olympische dag. In het stadion begon de dag met een 

indrukwekkende opening: vier van onze leerlingen mochten trots de vlag dragen om onze 

school te vertegenwoordigen. Daarna werd het olympisch vuur op spectaculaire wijze 

ontstoken door een man met een echte vuurshow! 

De rest van de dag stond vol met sport, plezier en samenwerken. In het Olympisch dorp deden 

de kinderen allerlei spellen en daarnaast volgden ze verschillende clinics. Er werd enthousiast 

gedanst, geconcentreerd geschoten met pijl en boog, gegooid en gevangen op het honk- en 

softbal veld en nog veel meer. Daarnaast hebben kinderen fanatiek geschaakt met een 

toernooi. Iedereen zette zijn beste beentje voor en de sfeer was fantastisch! 

We waren ook heel blij met de ouders die hielpen met het veilig heen- en terugfietsen, zonder 

jullie was deze dag niet zo gezellig en soepel verlopen. 

De groepen 7 waren vandaag echt olympische kampioenen!  

Sabrina, Marieke en Tippi 

 

 



 

 

Ontvangen ouderbijdrage 

Wat een geweldige Emmabeurs!  

 

Wat een fantastische Emmabeurs hadden we gisteravond! Het was niet alleen druk en gezellig, 

maar vooral ook ontzettend mooi om te zien hoeveel mensen zich weer hebben ingezet om er 

samen iets moois van te maken. Met elkaar hebben we bijna €3500 opgehaald; een geweldig 

resultaat waar we trots op mogen zijn! 

 

De Emmabeurs is niet alleen een gezellige avond, maar ook een duurzaam initiatief. Met alle 

tweedehands kleding, speelgoed en boeken die een nieuw leven krijgen, helpen we elkaar én 

het milieu.  

Zo maken we samen een verschil; voor de portemonnee, voor de aarde én voor de verbinding 

binnen én buiten onze school. 

 

Een groot dankjewel aan alle inbrengers, bezoekers en vrijwilligers die hebben meegeholpen, 

en in het bijzonder aan de sterke armen die hebben geholpen bij het opbouwen en afbreken. 

Jullie inzet maakt echt het verschil.  

 

De sfeer was fijn, er werd gelachen, gekletst en gesnuffeld tussen de tafels vol mooie spullen. 

Kortom: een echte Emmabeurs in de beste betekenis van het woord; samen, duurzaam en 

gezellig! 

 

De volgende editie staat al gepland op woensdag 1 april. Zeg het voort, en hopelijk zien we dan 

weer net zoveel enthousiaste gezichten! 

 

 


